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Khalid Benhaddou krijgt Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling in Gent 

 
Tijdens plechtigheden in het kader van Vlaanderen Feest! reikt de Beweging Vlaanderen-Europa 
Gulden Sporen uit aan Vlamingen die een opmerkelijk spoor in de Vlaamse samenleving hebben 
getrokken. In de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis overhandigde voorzitter An De Moor de 
Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling 2024 aan Kalid Benhaddou, imam van de Gentse El 
Fath moskee, islamtheoloog, adviseur diversiteit en inclusie aan de UGent, voorzitter van het 
onderwijsplatform islamexperten en directeur van CIRRA, een onderzoekscentrum dat onderzoek 
doet naar omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in onze samenleving. 
 
In haar laudatio vertrok An De Moor van het middeleeuwse islamitische Spanje. In zijn voordrachten 
verwijst laureaat Khalid Benhaddou  graag naar de Gouden Eeuw van El Andalus. Het Moorse Spanje 
bracht moslims, joden, en christenen samen in een periode van culturele en wetenschappelijke 
hoogconjunctuur, waaraan wij heel wat Nederlandse woorden zoals alcohol, algebra, cijfer, katoen, 
safari en schaakmat danken. Van de brugfunctie die El Andalus tussen verschillende religieuze 
tradities vervulde naar het heden is een grote sprong in de tijd, maar de verbindende visie blijft 
inspireren, ook voor het overkoepelend verhaal van Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van de 
Vlaamse Feestdag. 
 
In interviews, vervolgde An De Moor, verwijst Khalid Benhaddou vaak naar zijn Marokkaanse wortels, 
maar benadrukt hij ook dat hij zich in de eerste plaats een Vlaamse burger voelt en het belangrijk 
vindt om zich als Vlaming te profileren. Al was het maar om te tonen dat imams van eigen bodem 
kunnen komen en niet per sé hoeven geïmporteerd te worden uit het Midden-Oosten. Benhaddou is 
dan ook een progressieve stem in de moslimwereld en de verpersoonlijking van de ‘rationele islam’. 
Hij is niet te spreken over de wijze waarop de Islam zich in het Midden-Oosten manifesteert en tracht 
moslim- en Vlaming-zijn te verzoenen. 
 
Khalid Benhaddou komt niet alleen op voor een verdraagzame Islam. In het maatschappelijk debat 
profileert hij zich als een pleitbezorger van dialoog en begrip, tegen polarisatie. Door zijn optreden in 
duidingsprogramma’s zoals De Afspraak, Terzake en de Zevende Dag werd hij een bekend figuur. Zijn 
ideeën vonden ook de weg naar het grote publiek via boeken zoals Is dit nu de Islam?, Over bruggen 
en grenzen en Botsen de beschavingen? 20 jaar na 9/11 nog altijd het noorden kwijt? Niet te 
verwonderen, besloot An De Moor, dat de krant De Morgen hem in 2018 na een rondvraag bij 100 
prominenten uitriep tot de zesde meest invloedrijke intellectueel in Vlaanderen. 
 
Khalid Benhaddou aanvaardde de Gulden Spoor met grote dankbaarheid, maar voegde er in zijn 
dankwoord nadrukkelijk aan toe dat hij de prijs deelt met allen die hem door dik en dun steunen. Hij 
gaf ook nog volgende boodschap mee: “In een wereld vol uitdagingen moeten we vasthouden aan 
dialoog en wederzijds respect. Alleen zo kunnen we bruggen bouwen tussen gemeenschappen en 
een rechtvaardige, vreedzame samenleving creëren. Zoals Lao Tse zei: “Het is beter een kaars aan te 
steken dan te klagen over de duisternis.” Laten we samen het licht van hoop verspreiden, zelfs in 
donkere tijden.” 
 
In zijn verwelkoming had burgemeester Mathias De Clercq al zijn diepste respect voor het 
engagement van Khalid Benhaddou uitgesproken: “Als we beseffen dat onze individuele 
verantwoordelijkheid zich uitstrekt voorbij de eigen individuele leefwereld en we elke mogelijkheid 
aangrijpen om het gelaat van de ander te zien, dan zijn we een geschenk voor onze medemens.” Hij 
typeerde Benhaddou als een rolmodel: welwillend, bescheiden én genereus. En hij pleitte er voor om 
in zijn spoor te “blijven inzetten op dialoog, op verbinding, met een open geest en respect voor 
elkaar. Khalid is daar voor mij en vele anderen de emanatie van. Hij toont ons door zijn handelen en 
verzoenende taal hoe je dat in de praktijk brengt.” 
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